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NB Stille Week en zondag 31 maart 2024 Paaszondag

Witte Donderdag 28 maart 2024, 19.30 uur

In deze dienst gaat Ds. Y. Pors voor en willen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei. De liturgie vindt u
verderop in deze nieuwsbrief.

Goede Vrijdag 29 maart 2024, 19.30 uur

Deze dienst wordt verzorgd en geleid door de liturgiecommissie.

Muzikale medewerking wordt verleend door organist Anja Breedijk. De liturgie vindt u
verderop in deze nieuwsbrief.

Stille Zaterdag 30 maart 2024, 19.30 uur

In deze dienst gaat Ds. Y. Pors voor en vangt aan om 19.30 uur.

Muzikale medewerking wordt verleend door organist Sjaak Kazen en Monic Slingerland. De
liturgie vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Paaszondag 31 maart 2024 09.30 uur

In deze morgendienst gaat Ds. Y. Pors voor en wordt er muzikale medewerking verleend
door organist Adam de Goei en leden van Da Capo. De liturgie vindt u verderop in deze
nieuwsbrief.

Volgende week zondag 7 april 2024 gaat in de morgendienst Ds. M. Kollenstaart uit
Goudriaan voor.

We hebben deze dienst geen organist en zullen we mee zingen met de ingespeelde versie
van het orgel.

Mededelingen vanuit de gemeente

-Br. Klaas Nijboer heeft veel kaarten uit de gemeente mogen ontvangen. Dat heeft de
familie goed gedaan. Men hoopt dat hij over 3 weken weer terug mag naar Het Gasthuis en
dat men het begeleidingsplan zoals tijdens de observatie is opgesteld daar kan uitvoeren.

Verder zijn er binnen de gemeente zieken en zijn er zorgen. Laten we om elkaar heen
staan met gebed.

Bloemen

De bloemen van zondag 31 maart gaan met onze hartelijke groeten naar
Zr. Jannie van Tuijl, Burg. vd. Bruggelaan 4.

De bloemen worden weg gebracht door Margriet Leendertse.

Collecten Stille Week en Paaszondag

De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor het project in Moldavié.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het
Onderhoudsfonds.




Toelichting op de collecten

Tijdens de Paasdiensten collecteren we voor de laatste maal voor het Diaconie project in
Moldavié. Weet u het nog? Vanwege de grote armoede in Moldavié werken veel inwoners
in het buitenland en blijven kinderen en ouderen vaak alleen achter. Met uw bijdrage helpt u
de plaatselijke kerk in Moldavié bij het opzetten van diaconale initiatieven met jongeren. De
ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht en hulp. Tegelijkertijd bieden ze
jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Met de collectes in het afgelopen jaar, de opbrengst van de rommelmarkt en de high tea en
de verkoop van houten producten en wijn brachten we met elkaar al het mooie bedrag van
EUR 6.200,- bij elkaar. Mogen we nog een laatste keer op uw bijdrage rekenen? Alvast
dank daarvoor.

Beschikbare hulpdiensten

ledereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp
en ondersteuning of ontbreken financiéle mogelijkheden. Als u hulp nodig heeft dan kunt u
altijd contact opnemen met de Diaconie zodat zij met u kunnen kijken welke mogelijkheden
er geboden kunnen worden. Hieronder vindt u een aantal organisaties waar u met een
hulpvraag terecht kunt:

Diaconie Gereformeerde Kerk diaconie.pkngiessenburg@gmail.com 06 - 515276 90
Giessenburg

Diaconale hulpdienst hulpdienst@giessenburg.nl 0184 - 6513 88
Sociaal Team Molenlanden sociaalloket@jouwgemeente.nl 088 - 75 15 100
Voedselbank Giessenlanden-Zederik | leenenwilverhaar@msn.com 06 - 45552779
Stichting Schuldhulpmaatjes shmmolenlanden@gmail.com 06 - 12 68 44 83
Stichting Welzijn Molenlanden info@welzijnmolenlanden.nl 085 - 00 66 089
Stichting Anders jvanhoorne@stichtinganders.nl 06-22150291

Giften/collecte
U kunt uw gaven via de QR code geven.
Gebruik hiervoor de app.

Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code
= tescannen en gewoon te blijven geven

#  Download in de ONTDEK HET OP

L App Store »\ Google Play

Data ter herinnering

26 maart Koffieochtend om 10.00 uur in de Stigt

31 maart 8.15 uur, Paasontbijt

5 april 20.00 uur Gespreksgroep de dames van het Goede leven

9 april Bijbelstudiegroep geleid door ds. Yvette Pors,
Neerpolderseweg 19

12 april Awake 30+

13 april Meet Me Wandelen in Beesd

15 april Gemeenteavond

18 april Kerkenraadsvergadering

26 april Maandsluiting Bredero’s Hof 19.00 uur

De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 7 april
Kopij voor de Nieuwsbrief voor vrijdag 5 april 20.00 uur inleveren bij de makers van de
nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com
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Liturgie Witte donderdag 28 maart, aanvang 19.30 uur
- Orgelspel
- Lied 647
- Bemoediging en groet
- Gebed
- Mc. 14:17-26
- Lied569:1,2,3
- Mc. 14: 32-42
- Lied 569: 4
- Meditatief moment
- Lied547:1,2,3
- Overweging
- Lied 376: 6,7
- Tafelgebed
- Onze Vader
- Nodiging
- Delen brood en wijn met orgelspel
- Gebed
- Lied 511: 6,7
- Zegen
- Gezongen amen

Liturgische schikking Stille week, Witte Donderdag (28 maart)

-Je mag zijn als Ik

Johannes 13:1-15 Hierop zei Jezus: (...) Jullie zijn dus rein - maar niet allemaal.’

In deze tekst is veel symbolische taal verwerkt. Jezus gebruikt het voeten wassen om de
discipelen iets te leren en het is een oproep om te handelen. Hij inspireert degenen die het
zien. Hij is het die zijn leven opoffert om ‘het vuil’ van de leerlingen (de wereld) op zich te
nemen, en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven. Daarmee roept Hij de
leerlingen op om een dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen.
-Kernwoorden: dienaar zijn, oproep

De witte campanulaplant is een plant die eindeloos bloeit en groeit, zelfs in onherbergzame
gebieden. Zelfs tussen stenen. Een dankbare bloem, waarmee we onze dankbaarheid
tonen.

De witte doek verwijst naar de voetwassing.

-Meditatieve tekst

Klokjesbloemen

herinneren ons aan

dankbaarheid en liefde

voor de dienende Leider.



Liturgie Goede Vrijdag 29 maart 2024, aanvang 19.30 uur
De gemeente komt in stilte de kerk binnen.

- Orgelsolo

- Drempelgebed

- Zingen: Lied 647: 1,3

- Lezing uit de Psalmen

- Lezen: Psalm 140:1-4

- Zingen: Psalm 140:1,2

- Lezen: Psalm 140:5,6

- Zingen: Psalm 140:3

- Lezen: Psalm 140:7-9

- Zingen: Psalm 140:4,5

- Lezen: Psalm 140:10-12

- Zingen: Psalm 140:6,7

- Lezen: Psalm 140:13,14

- Zingen: Psalm 140:8

- Lezing van het Passieverhaal volgens Marcus 14 (26-72) en 15 (1-47),
afgewisseld met het zingen van:

-  Psalm 42:1,6

- Psalm 42:7

- Lied 558:1,6 ; Lied 558:7

- Lied 577:2

- Lied 562:2

- Lied 651:2,3

- Psalm 22:7; Psalm 22:3; Psalm 22:1

- Lied: 590:1,2,3
[Na het lezen van Marcus 15:47]: hardop gezamenlijk gebeden Luthers Avondgebed
HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

- De gemeente verlaat in stilte de kerkzaal.

Liturgische schikking Stille week, Goede Vrijdag (29 maart)

-Duister is het en zwart. Er is geen licht meer zichtbaar.

Klaagliederen 3,1-9 Tekst: Ook al schreeuw en huil ik uit alle macht, Hij wil niet naar mijn
gebeden luisteren!

Deze tekst sluit aan bij hoe we de Veertigdagentijd begonnen, ‘wie zijn wij, wat doen wij?’
Deze lezing gaat over het zien van diepe ellende, duisternis. Vragen die we stelden of
reflecties die we hebben gevonden hebben geen antwoord of vervolg gekregen. Het maakt
wanhopig. Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is geworden; een letterlijke
duisternis over het hele land (Lucas 23)? Een van God verlaten dag.

-Kernwoorden: Ellende en duisternis

-Meditatieve tekst

Het houten kruis dat de wereld draagt.

Oorverdovend, stille.. zoute tranen



Liturgie Stille Zaterdag 30 maart 2024 aanvang 19.30 uur
- De gemeente komt in stilte de kerk binnen.
- Stilte
- Orgel en fluit Erbarme Dich
- Gebed om licht
- Lezingen
- Gen.1:1-5
- Lied 984:1-3
- Ex. 14: 15-29
- Lied 984: 4-6
- Mk. 16: 1-8
- Lied 641: 1, 2 (terwijl we zingen wordt de
brandende paaskaars binnen gebracht)
- Overweging
- Lied 647
- Gebed en Onze Vader
- Lied 634
- Zegen
- Orgel en fluit | know that mij Redeemer liveth

Liturgische schikking Stille week, Stille Zaterdag (30 maart)

-Vertrouwen op God

Klaagliederen 3:24-31; Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.

In deze teksten gaat het over wachten en vertrouwen. Alles op zijn tijd, niet perse op mijn of
op jouw tijd.In onze huidige samenleving is het bijna ondenkbaar dat we moeten wachten,
de mens domineert alles. Omgaan met ons ongeduld is moeilijk, behoeften worden zo snel
mogelijk vervuld. Deze dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op het mooie dat
komen gaat, de opstanding van het licht, de nieuwe morgen.

-Kernwoorden: vertrouwen en wachten

Ranken van klimop als teken van trouw zijn toegevoegd aan het beeld.

-Meditatieve tekst:

Het kruis

als aardse belofte,

tekens van hoop,

trouw en toekomst.



Liturgie Paaszondag 31 maart
- Orgelspel/Da Capo
- Lied Hemelhoog 169 Daar juicht een toon
- Lied 624 Christus onze Heer verrees
- Mededelingen
- Aansteken paaskaars
- Lied: van A tot Z (Marcel en Lydia Zimmer)
https://youtu.be/uCjB8cqlKds?si=NkQEtMgEPIfu00J4
- Bemoediging en groet
- Gebed
- Lied630:1,2 Sta op, een morgen ongedacht
- Schriftlezing: Joh. 20: 1-18
- Lied Hemelhoog 728 Jezus leeft in eeuwigheid
- Overweging
- Lied Hemelhoog 605 Juicht, want Jezus is Heer
- Gebeden
- Collecte
- Muzikaal intermezzo Morning Light
- Lied 634 U zij de Glorie
- Zegen

Liturgische schikking Pasen

-Een nieuw begin

Johannes 20:1-18 ‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was ...’
Johannes opent zijn evangelie met ‘In het begin was het Woord ...” Het is een variatie op
het eerste bijbelvers. Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin: ‘Vroeg
op de eerste dag van de week ..."” Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. Het
open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij
leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus,
leven door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit wel? Duisternis is hardnekkig! Pasen
verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en
zZij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.

-Kernwoorden: nieuw begin, het leven gaat stromen

Uit de bol stroom nieuw leven.

-Meditatieve tekst

Een stroom van licht

verdrijft het duister.

Kleurrijke, geurende lente.


https://youtu.be/uCjB8cqlKds?si=NkQEtMgEPIfu0OJ4

